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1. Programma 

 

13.30u:   Onthaal  

13.45u:   Verwelkoming en inleiding 

14.00u:   Keynote 1: Het ‘Beloofde Land’. Het Israëlisch-Palestijns conflict en de Bijbel door 

Prof. Dr. Hans Ausloos 

15.00u:   Keynote 2: De impact van beeldvorming en (religieus) taalgebruik in het discours 

rond de Palestijnse zaak door Kautar Oulad El Haj 

16.00u:   Pauze 

16.15u:   Panelgesprek met Hans Ausloos, Kautar Oulad El Haj, Geert Vervaele en Moshe 

Aryeh Friedman. Moderator: Antoinette Van Mossevelde  

17.15u:   Slotwoord  

17.20u:   Afsluitend stiltemoment met vredeslicht 

 

 

2. Over het sprekerspanel 

 

Hans Ausloos doctoreerde aan de KU Leuven en is buitengewoon 

hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen van UCLouvain.  Zijn onderzoek spitst zich 

toe op het ontstaan en de tekstoverlevering van het Oude 

Testament, waarover hij talrijke artikels en boeken heeft 

gepubliceerd. Zo biedt zijn boek ‘Geweld, God, Bijbel’ (2019) 

leessleutels om op een kritische en genuanceerde manier om te 

gaan met het geweld dat in de Bijbel door God en mens wordt 

gepleegd. De lezing van deze studienamiddag is gebaseerd op een 

artikel dat eerder in het tijdschrift Biblia verscheen en verder in deze map is opgenomen.  

 

Kautar Oulad El Haj is experte islamitische theologie en 

onderwijspedagoge. Ze is actief bij het Forum 

Interlevensbeschouwelijke Dialoog dat deel uitmaakt van de 

werking Durf Divers Denken van UGent. Tevens is zij oprichter van 

de Vereniging Kennis, een expertisecentrum voor opvoeding en 

onderwijs in een pluralistische samenleving. Als onafhankelijk 

islamitisch en pedagogisch consultant werkt ze samen met 
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organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenschappen om inclusieve strategieën, 

trainingsprogramma’s en projecten te ontwikkelen die begrip, respect en constructieve 

communicatie tussen verschillende overtuigingen en culturele achtergronden bevorderen. 

 

Moshe Aryeh Friedman groeide op in Brooklyn (New York), 

in de charedische (ultraorthodoxe) Satmargemeenschap die 

bekendstaat om haar sterke antizionistische standpunten. 

Hij studeerde in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en 

werd opperrabbijn van een synagoge in Wenen. Sinds 2011 

leeft hij met zijn gezin in Antwerpen. Hij zet zich in voor de 

rechten van Palestijnen en probeert traditie en moderniteit 

te verzoenen. Zo klaagt hij de laatste jaren de traditionele 

gebruiken rond de besnijdenis aan die de gezondheid van baby’s in gevaar kunnen brengen. 

 

Geert Vervaele is licentiaat in de 

godsdienstwetenschappen, lid van de werkgroep Israël-

Palestina van Pax Christi en actief bij Broederlijk Delen. Hij 

is auteur van het boek ‘Ik weiger te haten’ (2022), waarin 

hij ingaat op de mechanismen die antisemitisme 

veroorzaken en in stand houden. Daarnaast schreef hij 

verschillende opinieartikels waarin hij duiding geeft bij 

actuele gebeurtenissen rond de kwestie Israël-Palestina. 

 

 

Antoinette Van Mossevelde is geaggregeerde voor het 

godsdienstonderwijs, lid van de  werkgroep Israël-Palestina 

van Pax Christi en actief bij Dominicus Gent (een katholieke 

basisbeweging). Ze maakt ook deel uit van de 

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (zie iwgent.be) 

die meewerkt aan een warme stad door initiatieven te 

organiseren waarbij interlevensbeschouwelijke ontmoeting 

en maatschappelijk engagement centraal staan. 

 

 

  

https://www.paeseroma.it/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251113_182149.jpg
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3. Enkele artikels van de sprekers 
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 Dit artikel is verschenen in: 'Biblia. Tijdschrift voor Bijbel en liturgie' (jg 31/3 – 2024)  

Meer info: www.biblia.be 

 

http://www.biblia.be/
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De Palestijnse zaak, een diepe reflectie 

 

Het Israëlisch-zionistisch denken 
Een korte analyse van de vier basisprincipes 

 
Kautar Oulad El Haj,  

11 januari 2024 
 

Allerhande mediakanalen zenden beelden onze richting uit. Zowel georganiseerde media als 

individuen posten dagelijks, elke minuut van de dag, en uiten hun bezorgdheden en verdriet. 

Je kunt niet wegkijken; het is er, goed en terecht ook. Duidelijk en zichtbaar voor de wereld 

om te zien, de berichtgeving is overal. Opvallend ook dat er regelmatig gesteld wordt dat 

bepaalde mensen niet betrokken zijn, dat het hen koud laat omdat ze niet of weinig van de 

oorlogssituatie op de eigen privé kanalen posten.. Misschien terechte kritiek, misschien ook 

niet. Het hield me in ieder geval bezig deze dagen en het bracht me tot een diepe reflectie 

over de Palestijns-Israëlische kwestie. 

Hetgeen we met zekerheid kunnen zeggen, is dat het geweld buiten alle proportie is, dat 

mensenrechten geschonden worden, dat er met twee maten wordt gekeken naar de 

slachtpartijen in de Palestijnse gebieden, en dat vooral de vraag zich stelt waar enige 

menselijkheid gebleven is. Het houdt ons allen bezig. Een dodentol van intussen 23.000 doden 

waaronder 70% veel kinderen, maar ook het stilzwijgen van de wereld, van Europa; de 

verantwoordelijkheid die door zovelen ontweken wordt en die inherent bijdraagt aan het in 

stand houden van deze catastrofe. Een catastrofe voor de mensheid, voor de 

geloofwaardigheid van alles waarop het democratisch, verlicht Europa gebouwd is. Een 

catastrofe die tekenend zal zijn, ons zal leiden naar het in vraag stellen van alle constructies 

rond mensenrechten en het vergeten waar we nu in wezen voor staan. Als mens, als 

samenleving, als wereld. Waar ging het mis en hoe heeft dit zover kunnen komen? 

Europa 

Oorlog, eigen aan en onderdeel van de menselijke geschiedenis, nemen we aan. Doorheen de 

tijd hebben oorlogen plaatsgevonden, heeft het kolonialisme bestaan, en heeft het ook heel 

wat mensenlevens geëist en schade veroorzaakt. Wezenlijk een onderdeel van de 

geschiedenis dus. Het heeft veel bepaald met betrekking tot hoe we vandaag naar dingen 

kijken, hoe we de wereld vandaag beleven en hoe we erin staan. Het heeft ons geleerd waar 

het mis kan gaan en heeft ons, vooral als het 'verlichte' Europa, geleid tot het opstellen van 
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verdragen en beschermende kaders om niet te hervallen in onmenselijkheden, zoals we 

bijvoorbeeld tijdens de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Zoiets mocht 

écht niet meer gebeuren. 

Want zoiets gruwelijks als de Holocaust deed ook vragen rijzen, vragen waar niemand een 

antwoord op had. Net zoals we, de beelden aanschouwend, nu ook niet het gevoel hebben 

dat ons verstand kan vatten hoe werkelijk onmenselijk het verloop van de oorlog is. Na WOII 

rees de vraag of het dan zo was dat alle soldaten, alle Nazi-Duitse soldaten dan een 

persoonlijkheidsstoornis hadden. Er werd gesteld dat, om dergelijke gruwelijke dingen te 

kunnen doen, men degelijk beschouwd kan worden als pathologisch on-mens, maar was dat 

wel zo? Of vormen omstandigheden monsters? Kan een mens monsterlijke eigenschappen 

aannemen als hij daartoe gevormd, geïndoctrineerd wordt, als hij overtuigd wordt van een 

gepercipieerd recht om anderen te de-humaniseren en een destructieve ideologie te 

internaliseren? Wat heeft een mens daarvoor nodig en welke rol speelt een politieke agenda 

in dit proces? En hoe zien we dit vandaag terugkomen in het Palestijns-Israëlisch conflict? 

Hannah Arendt stelde het mooi toen ze zei: “Niemand heeft het recht te gehoorzamen”. 

Wanneer mensen gedreven worden in een staat van ononderhandelbare gehoorzaamheid, 

kan gesteld worden dat zij in de meeste gevallen een agency shift maken. Is dat dan wat hier 

gebeurt? 

Schuift een soldaat de verantwoordelijkheid af op een overheid die hem/haar in deze situatie 

plaatst, of is deze uitvoerende soldaat een instrument dat volledig is doordrongen van een 

ideologie die strategisch op hen is ingewerkt? Wordt deze ideologie aangenomen zonder dat 

zij zelf enige kennis hebben van historische feiten, vooral wanneer zij onder de militaire 

dienstplicht vallen? 

Wat mij betreft, belangrijke vragen. Ook in de oorlog van vandaag blijft elk van ons achter 

met een gevoel van absolute verbijstering bij het aanschouwen van soldaten die de meest 

ondenkbare, gruwelijke daden plegen, zonder daar enige vorm van spijt, aarzeling of twijfel 

over op te uiten. Het lijkt de normaalste zaak, niet in vraag te stellen, de gang van zaken. Zijn 

het dan on-mensen, altijd geweest, of gemaakt en gekraakt door het systeem? 

Hoe wordt een ideologie onderdeel van een nationale DNA? Wat is daar voor nodig vraag ik 

me af. 

Nationale cultuur 

Als het gaat over Israël, zijn er vier krachtige nationale waarden te onderscheiden. Niet 

onbelangrijk is het duiden van de algemene nationale cultuur, waarvan het basisprincipe 

totalitarisme is in de eerste plaats. Met andere woorden, wordt doorgaans het signaal 

gegeven dat er twee dingen binnen Israël niet in vraag te stellen zijn, namelijk de Zionistische 

ideologie en het IDF (Israëli Defense Force) , dat gezien zou kunnen worden als een ideologie 

op zich. Het is immers één van de sterkste legers ter wereld. Wanneer comparatieve waarde 

wordt gehecht aan structuren en deze gekoppeld wordt aan zijn geloofwaardigheid, zal een 

kwaliteitslabel wel enig effect hebben op de waardering van het Israëlisch leger, vanuit de 

eigen bevolking en de publieke opinie. Hoewel er op politiek niveau in theoretische termen 

een linkse en rechtse groep kan onderscheiden worden, weegt dit in geen geval op tegen de 
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zwaarte van de totalitaire nationale cultuur en kan gesteld worden dat we te maken hebben 

met een extreemrechtse regering. Vanwege het feit dat de joodse bevolking een zware 

geschiedenis van uitdrijving, intolerantie en antisemitisme op Europese bodem heeft gekend, 

kan er wat mij betreft gesteld worden dat zij logischerwijs doodsbang zijn om ‘opnieuw’ 

uitgesloten te worden van een groep, nu ze ‘eindelijk’ een plek hebben gevonden. De moed 

en wil om tegen de nationale ideologie in te gaan is dus iets dat algemeen weinig aanwezig 

zal zijn en belemmerd wordt door verschillende factoren, waaronder manipulatie en het 

aanspreken van een collectief trauma. Want waar symbolen en een verbindend narratief 

altijd een rol hebben gespeeld in het versterken van een gedeelde identiteit, is de Israëlisch-

Zionistische symboliek en retoriek niet anders. 

Bijkomend is het van uiterst groot belang te duiden dat de nationale propaganda 

schaamteloos de ideologie naar voren schuift als waarheid, de enige waarheid en vooral geen 

ruimte laat voor andere invloeden. Het Zionistisch narratief is alomtegenwoordig, 

onverstoord en constant. Media kanalen (de enige kanalen), onderwijs, opvoeding, 

kinderspelletjes en -boekjes, kortom; overal. 

Vier basiswaarden in het Israëlisch-Zionistisch denken. 

Het eerste principe uit het Israëlische waardenkader is dat zij het 'uitverkoren volk' zijn. Dit 

gegeven wordt zowel religieus als seculier gebruikt, wat alle hypocrisie ervan aangeeft. Er is 

namelijk geen religieuze motivatie aan de zionistische beweging; deze is seculier en strookt 

niet met enige religieuze waarden. Echter is dit het schoolvoorbeeld van hoe geloof opnieuw 

geïnstrumentaliseerd wordt om een politieke agenda tot stand te brengen en vooral de 

emotionaliteit en betrokkenheid van mensen te verhogen. Aangesproken worden op 

'gemeenschappelijke' religieuze waarden trekt aan, verbindt en brengt het gevoel van 

religieuze verantwoordelijkheid in de mens boven. Wanneer feiten daarmee een 

ondergeschikte plek krijgen, zien we het religieus-ideologisch extremisme ontstaan. 

Deze eerste waarde, het 'uitverkoren volk', heeft het Israëlische volk een narcistische houding 

doen aannemen, die zich in deze oorlog duidelijk manifesteert. Er zijn rechten, er zijn kaders, 

wetten, uiteraard... maar gek genoeg, omdat het Israëlische volk als uitverkoren wordt 

beschouwd, lijken deze niet zo strikt te worden opgevolgd en niet 'echt' van toepassing te zijn 

op hen, maar wel op anderen. 

Werkelijk catastrofaal op wereldniveau, wanneer alle mogelijke internationale verdragen en 

wetten worden ondermijnd door één entiteit, vergiftigd door een narcistische ideologie en 

waar de wereld op toekijkt. Wellicht heeft de tweede waarde binnen het Israëlisch denken 

hier enig aandeel in. De tweede waarde is de slachtofferrol. Een krachtig discours binnen het 

Israëlisch denken is het idee dat zij slachtoffers zijn, altijd zullen zijn en vooral de 'enige' 

slachtoffers zijn. Kijkt de wereld, omwille van deze geïnternaliseerde Israëlische waarde, dan 

toe? Zou het kunnen zijn dat dit voortkomt uit schuldgevoel? Zou het kunnen zijn dat Europa 

de eigen wandaden extrapoleert naar het Midden-Oosten en vooral opgelucht is dat de 

Holocaust zich niet heeft gewroken op eigen Europees grondgebied? Een terechte vraag toch 

wel; het zou het stilzwijgen enigszins van een verklarende dimensie kunnen voorzien. 
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Een derde doorslaggevende waarde in het tot stand komen van de Israëlische nationale 

ideologie is het gegeven dat de Holocaust alles zou kunnen rechtvaardigen. Het was immers 

(daadwerkelijk) zo gruwelijk, zo verschrikkelijk, absoluut niet goed te praten. Ook na WOII 

hebben we signalen gezien, geuit door Europese leiders. Collectief verontschuldigen is 

uiteraard niet voldoende. Land beloven in het Palestijns gebied kan, en is daadwerkelijk 

gebeurd door Groot-Brittannië, maar kunnen we nog meer doen als schuldig Europa? 

Toelaten dat we psychologisch onder druk komen te staan in situaties zoals vandaag? Ons 

laten manipuleren om bovenmenselijke rechten toe te kennen aan een getraumatiseerd volk 

dat heling zoekt door zichzelf alle rechten toe te eigenen ten koste van de rechten van 

anderen? Lijkt me niet de sterkste keuze. 

De vierde waarde, wat mij betreft de meest doorslaggevende in deze situatie, is het 

structureel dehumaniseren van de Palestijnse bevolking. Het cultiveren van 

minderwaardigheid, is er ooit iets doeltreffenders geweest om onderdrukking te 

bewerkstelligen? Doorheen de geschiedenis is het ontmenselijken de basis geweest voor alle 

vormen van onderdrukking. Het begint met het overtuigen van de onderdrukten van hun 

eigen inferieure positie, dit komt tot uiting in de omgang die gehanteerd wordt, in alle 

taalgebruik erover, in discriminerende wetten en regels, en het beperken van vrijheid en 

stem... in alles wat we in bezet Palestina gedurende de laatste eeuw hebben gezien. De 

constante vernedering doet veronderstellen dat de Palestijnse bevolking geen menselijke 

behandeling verdient en legt de nadruk op minderwaardigheid. Het benadrukt de ander als 

niet-waardig van een menselijke behandeling en cultiveert het idee dat het alleen maar 

rechtvaardig is om mensen die we niet 'echt' als mensen zien, ook volgens dat idee te 

behandelen. 

Propaganda, opnieuw het middel bij uitstek om het betreffende inherent onderdeel te maken 

van de publieke opinie. Zoals Noam Chomsky het beschreef wanneer hij het had over 

'manufactured consent'. Hij analyseerde grondig hoe de publieke opinie helemaal kan opgaan 

in een collectief idee, maar in wezen gemanipuleerd is om dat collectief idee te ondersteunen, 

versterkt door het feit dat er weinig alternatieve ideeën sociaal aanvaard zijn. 

Slotnoot 

Deze reflectie kwam tot stand door helemaal niets te posten over het Palestijns-Israëlisch 

conflict sinds 7 oktober, maar wel dagelijks voor alle slachtoffers te bidden. Door te 

observeren hoe de emotionaliteit van dit gebeuren mensen bracht tot activisme en 

betrokkenheid, en hoe dit zich vertaald heeft online en in interpersoonlijke relaties. Ook 

getuigenissen van voormalige IDF-soldaten en voormalige Israëlische ambtenaren 

inspireerden me om dieper na te denken over de feiten en een alternatieve blik te werpen op 

deze catastrofale chaos. 

In geen geval gaat deze reflectie over het goed spreken van extremistisch geweld van welke 

kant ook, eerder gaat deze reflectie over sadisme, leedvermaak en schaamteloze arrogantie. 
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Interview met rabbijn Moshe Aryeh Friedman 
Tussen traditie, volksgezondheid en Joodse identiteit in de 21e eeuw 

 
Lelio Antonio Deganutti, voor ‘PaeseRoma’  

(vertaald uit het Engels) 
13 november 2025   

 
 

Rabbijn Moshe Aryeh Friedman is een van de meest besproken figuren binnen het 
hedendaagse Europese jodendom. Afkomstig uit de Haredi-gemeenschap, bekend om zijn 
antizionistische standpunten en zijn strijd tegen bepaalde traditionele gebruiken die hij 
schadelijk acht, presenteert Friedman zich vandaag de dag als een ‘traditionalistische en 
moderne’ rabbijn die zich richt op welzijn en ethische verantwoordelijkheid. 
In dit interview bespreekt hij gevoelige onderwerpen: metzitzah b'peh, rabbijnse legitimiteit, 
de relatie tussen de joodse identiteit en de staat Israël, en de toekomst van het jodendom in 
Europa. 
 
  
Traditie en gezondheidsrisico's 
 
U hebt publiekelijk kritiek geuit op metzitzah b'peh, het met de mond wegzuigen van het 
bloed tijdens de besnijdenis, een gebruik dat in sommige Haredi-kringen nog steeds als 
essentieel wordt beschouwd. Hoe verenigt u dit standpunt met uw traditionalistische 
achtergrond? 
 
"Voor mij, als traditionalist, zijn het joodse geloof en de joodse traditie belangrijk. Maar de 
Talmoed noemt deze orale wegzuiging helemaal niet: het is een latere toevoeging, bedoeld 
om te laten zien dat joden 'boven' de wet en de natuur zouden staan – een afwijking die de 
weg vrijmaakt om anderen als Untermenschen te beschouwen. 
De ontdekking dat 150 jaar geleden al veel baby's tijdens deze praktijk met herpes werden 
besmet, schokte me diep. Er is geen religieuze of culturele reden om hiermee door te gaan." 
 
Bewijs, verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk zwijgen 
 
U beschreef metzitzah b'peh als een praktijk die "zonder reden het leven van kinderen in 
gevaar brengt". Welk bewijs heeft u in België verzameld en hoe beoordeelt u de reactie van 
instellingen en rabbijnen in Antwerpen? 
 
"Herpesinfecties kunnen ernstig zijn, maar hiv is nog veel verwoestender - en dergelijke 
gevallen vonden plaats in Antwerpen. Geen enkele jood durfde te reageren, uit angst 
antisemitisme aan te wakkeren. Als rabbijn en als mens kan ik niet accepteren dat een 
bedreiging voor de gezondheid van pasgeborenen wordt verdoezeld." 
  
Rabbijnse legitimiteit en persoonlijke identiteit 
 
Sommige joodse gemeenschappen hebben uw benoeming als rabbijn en uw officiële status 
in België in twijfel getrokken. Hoe reageert u hierop? 
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"Ik heb alle vereiste cursussen om rabbijn te worden met succes afgerond. Mijn legitimiteit 
werd slechts door één persoon in twijfel getrokken: een rabbijn die een erfenis naliet die 
vergelijkbaar was met die van Epstein, iemand die meerdere keren is veroordeeld voor 
weliswaar andere misdrijven. De kritiek is ongegrond." 
 
 Antizionisme, Joods-zijn en de Israëlische kwestie 
 
U staat bekend om uw antizionistische standpunten en uw aanwezigheid op de conferentie 
in Teheran in 2006. (N.v.d.r.: Het doel van deze conferentie, die veel controverse 
veroorzaakte, was om een kritisch debat over de Holocaust mogelijk te maken.) Hoe 
definieert u vandaag de dag de relatie tussen joodse identiteit, nationalisme en de staat 
Israël? 
 
"Ik ben Joods van geboorte en rabbijn uit overtuiging. Dit impliceert respectvol en 
verantwoordelijk gedrag jegens alle mensen, ongeacht religie of nationaliteit. Dat wij ooit 
slachtoffer zijn geweest, ontslaat ons Joden niet van de plicht om internationale wetten na te 
leven, met name in het Midden-Oosten." 
  
Hervorming van de Joodse traditie in Europa 
 
Welk model stelt u voor een 'vernieuwd' jodendom in Europa voor, na uw kritiek op de 
mohelim (n.v.d.r.: de rituele besnijders) in België en uw kritiek op bepaalde rituele praktijken? 
Is een dergelijke hervorming verenigbaar met de waarden van de Haredi? 
 
"We leven op een continent met een complexe geschiedenis - antisemitisme, slavernij, 
totalitarisme, oorlogen - die zeer goed wordt geïllustreerd door het Huis van de Europese 
Geschiedenis in Brussel. De EU heeft deze donkere periodes overwonnen door een ruimte te 
creëren die geworteld is in gedeelde waarden. 
Europese Joden, van alle denominaties, moeten zich afvragen hoe ze zich kunnen integreren 
in deze steeds humanistischer wordende realiteit. Voor alle religies betekent dit twee dingen: 
afstand doen van radicale tendenzen en stoppen te geloven in post-truth interpretaties van 
onze heilige boeken." 
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Extra: voorbereiding van Moshe Aryeh Friedman voor deze studiedag 

 

Geachte aanwezigen,  

Ik dank u voor de uitnodiging om vandaag als rabbijn het ware, Joods-theologische  
perspectief te delen. Er heerst in de wereld veel verwarring over wat het Jodendom 
werkelijk  leert, zeker als het gaat om begrippen als de Messias, het land Palestina, en het 
Zionisme. Ik  wil deze begrippen graag vanuit onze authentieke religieuze bronnen 
belichten.  

Allereerst: de Joodse hoop op verlossing en de komst van de Messias heeft in de kern nooit  
gedraaid om het bezitten van een stuk fysiek land, laat staan om het overheersen van 
andere  volkeren. Vanuit een traditioneel Joods perspectief is de Messiaanse verlossing 
een  louter goddelijke ingreep; een verlossing die niet alleen voor de Joden bestemd is, 
maar voor  de gehele mensheid.  

Het is het tijdperk dat de profeet Jesaja in hoofdstuk 11 beschrijft: een spirituele utopie  
waarin de wapens worden neergelegd, er uitsluitend vrede zal heersen en de hele aarde 
vol  zal zijn van de kennis van de ene God. Dit is een geestelijk, universeel ideaal – geen  
geopolitiek project.  

Gedurende onze bijna 2.000 jaar in ballingschap, verspreid over de hele wereld, 
hebben  vrome Joden dan ook nooit gestreefd naar de politieke of militaire inname 
van  Palestina. Sterker nog: onze geschriften leren ons dat het door God verboden is 
om de  ballingschap op eigen houtje te beëindigen en een land met geweld in te 
nemen.  

Hoe verklaren wij dan onze identiteit? Rabbijn Samson Raphael Hirsch, de bekende  
opperrabbijn van Frankfurt in de 19e eeuw, gaf hier een passend antwoord op. Hij wees 
op  het feit dat het Joodse volk de Thora niet ontving in een prachtig land met grenzen 
en een  leger, maar in de dorre woestijn. Het was daar, in de woestijn, dat God zei: 
'Vandaag zijn  jullie een volk geworden., precies om aan te tonen dat het 'volk-zijn' van 
de Joden afhangt  van de Thora en onze relatie met de Schepper, en volstrekt losstaat 
van enig land of  territorium.  

Hoe dienen wij dan te leven in afwachting van die goddelijke verlossing? De profeet 
Jeremia gaf ons een duidelijke opdracht in Jeremia 29: Joden moeten, waar ze ook ter 
wereld  verblijven, altijd bidden voor de vrede en werken aan het welzijn van het land 
waarin zij te  gast zijn. Wij zijn door een goddelijke eed verplicht om in vrede te leven, en 
nooit in opstand  te komen of ten oorlog te trekken tegen andere volkeren.  

Vanuit deze eeuwenoude theologische achtergrond moet ik dan ook helder zijn over het  
Zionisme. Het Zionisme is een relatief recente, seculiere en nationalistische beweging 
die eind 19e eeuw ontstond. Deze beweging heeft zich volledig weggerukt van de 
traditionele Joodse leer.  

Het is een tragedie dat deze politieke beweging de naam van het Jodendom heeft 
aangenomen  en misbruikt om haar daden te rechtvaardigen. Zionisme en Jodendom 
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hebben theologisch en  feitelijk niets met elkaar te maken; ze staan zelfs lijnrecht tegenover 
elkaar.  

Het ware, traditionele Jodendom streeft geen aardse macht of geopolitieke macht na. Wij  
streven naar toewijding aan God en gerechtigheid voor de medemens. En net als u bidden 
wij  vurig voor de dag van echte vrede, vrede voor Palestina en voor de gehele wereld.  

Dank u wel. 
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‘We hebben niet het recht te zwijgen over onrecht’ 
Interview met Geert Vervaele 

 
Otheo, 18/01/2022 

 
Hij had eigenlijk niet de ambitie een boek uit te brengen, maar de laatste zomervakantie 
voor zijn pensionering bracht Geert Vervaele, nog tot eind april godsdienstleerkracht in het 
VTI Oostende, wel door achter de schrijftafel. ‘Ik weiger te haten. De mechanismen die het 
antisemitisme veroorzaken en in stand houden’ ligt volgende week in de boekhandel. 
 
Toen Midden-Oostenexpert Brigitte Herremans in 2019 Pax Christi Vlaanderens Ambassadeur 
van de Vrede werd, bande Kazerne Dossin de uitreiking. „Herremans zou antisemitisme 
bevorderen”, zegt Geert Vervaele (62). Het inspireerde hem tot een nota over een definitie 
van antisemitisme voor de werkgroep Israël-Palestina van Pax Christi, die uitgroeide tot een 
boek. “Elk antwoord bracht me bij een nieuwe vraag.” 
 
Wat is uw band met Israël en Palestina? 
In 2013 bezochten we er onze oudste dochter, die er vrijwilligerswerk deed. Ik keerde terug 
met het gevoel dat ik iets moest doen met de problematiek. Een aantal ontmoetingen later 
ontstond in Oostende een samenwerkingsverband met de focus op Israël en Palestina, met 
Oxfam, Amnesty International, Pax Christi en Broederlijk Delen, waarbij ik actief ben. Nadien 
belandde ik in die nationale werkgroep. 
 
Wie hoopt u te bereiken met uw boek? 
Ik wil klaarheid scheppen voor wie 
antisemitisme vandaag wil begrijpen. Je 
stoot op een dubbele beweging. Enerzijds 
kun je er niet naast kijken dat mensen 
opnieuw het slachtoffer worden van haat 
omdat ze Jood zijn. Ik sta daarom vrij 
uitgebreid stil bij ‘nieuwrechts’. Een klimaat 
waarin identitair denken centraal staat, 
voedt alle vormen van racisme, ook 
antisemitisme. Anderzijds valt op hoe het 
label ‘antisemitisme’ te pas en te onpas 
wordt gebruikt en hoe vermeend 
antisemitisme moeilijk te onderscheiden is 
van het echte. Ik verzamelde data, maar het 
is onmogelijk die juist te interpreteren. In 
2018 was er een grootschalig onderzoek bij 
Europese Joden over antisemitisme. Hoeveel 
mensen die opkomen voor Joden, maar 
evenzeer de Palestijnse rechten en de 
tekortkomingen van de staat Israël 
benoemen, verbergen die cijfers echter? Het 
ideologisch inzetten van het label 



   

 

  24 

 

‘antisemitisme’ tegen wie kritiek heeft op het zionisme en Israël, kan net voedingsbodem voor 
haat zijn. 
 
Vanwaar de titel van uw boek? 
Ik weiger te haten is een citaat van de Palestijnse christen Daoud Nassar, die ik in 2017 op 
inleefreis ontmoette. Voortdurend moet hij strijden voor het behoud van de familieboerderij, 
maar toch geeft hij haat geen kans. Een dergelijke getuigenis doet je met beide benen op de 
grond staan. Wij kunnen zoiets makkelijk zeggen, maar in Israël en Palestina vergt het een 
bovenmenselijke inspanning om niet te haten. 
Niemand is vrij van haatgevoelens, maar we hebben een keuze in de manier waarop we 
omgaan met negatieve gevoelens. Mijn boek bevat een bijdrage van Roger Burggraeve, 
waarvoor ik heel dankbaar ben. Hij herinnert ons eraan dat hoop altijd wordt geboren uit 
kleine goedheid. Iedere mens die de polarisatie in de samenleving ziet en beslist om er niet in 
mee te gaan, is een drager van hoop. Daarnaast wijst Burggraeve er ook op dat 
mensenrechten en internationaal recht het enige alternatief vormen voor het blind 
verdedigen van de eigen groep. 
 
Hoe groot is de rol van religie in dat verhaal? 
Het joodse religieuze zionisme legitimeert zich met de Bijbel. Dat geldt ook voor het 
christelijke zionisme, dat in België niet erg aanwezig is, maar wel in Nederland, Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten. Het feit dat Joden zich het Heilig Land opnieuw toe-
eigenen, ziet dat zionisme als een vervulling van Gods belofte. Oorlogen zijn, voor wie de 
Bijbel letterlijk leest, goddelijke ingrepen. 
Wat het antisemitisme betreft, leerde ik ook bij over de ommekeer in de katholieke Kerk 
tijdens de vorige eeuw. Kerkelijk anti-judaïsme ruimde gelukkig plaats voor een krachtige 
joods-christelijke dialoog. 
 
U heeft het ook over de Palestijnse bevrijdingstheologie. Wat is dat? 
Voor christelijke Palestijnen schudt de situatie ook hun geloofsleven door elkaar. Hoe kun je 
je geloof beleven wanneer de Bijbel wordt gebruikt om de bezetting waarvan jij slachtoffer 
bent te verantwoorden? De bevrijdingstheologie is daar een antwoord op. In 2009 brachten 
alle christelijke denominaties in Jeruzalem samen de Kairosverklaring uit, een document 
opgehangen aan de begrippen geloof, hoop en liefde, waarin ze uiteenzetten hoe zij omgaan 
met de realiteit in Israël en Palestina en de christelijke wereld vragen hen te ondersteunen. 
Rond Kerstmis kwamen ze onlangs nog opnieuw samen naar buiten, met een noodkreet. Het 
christendom verdwijnt uit het gebied waar het ontstond. 
Ook in ons land zit de Kerk nog met een complex. Vanwege de vreselijke dingen die we Joden 
aandeden, menen we dat we het recht niet hebben om kritiek te geven op Israël. Ik denk 
echter dat we evenmin het recht hebben te zwijgen als anderen onrecht wordt aangedaan. 
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Kairos Palestine: explosief of ontwapenend? 

Op 14 november 2025 publiceerde een groep van Palestijnse kerkleiders een tweede 

document vanuit de Kairos Palestine beweging. Het kreeg de uitdagende titel: ‘Een moment 

van waarheid: geloof in tijden van genocide’. In de kop van zijn bespreking voor 

DeWereldMorgen noemde econoom en filosoof Marc Vandepitte het een ‘explosieve 

kerktekst’. In niet mis te verstane bewoordingen veroordeelt dit kerkelijk document het 

geweld en onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Tegelijk vormt de tekst een 

pleidooi voor creatief, geweldloos verzet en geloof als bron van hoop. Geert Vervaele 

analyseert en kadert Kairos Palestine II voor Kerkplein.  

Toren van de Geboortekerk in Bethlehem 
©Pexels (Amy Law) 

 

Wat is Kairos?  

Kairos Palestine is een Palestijnse christelijke oecumenische beweging. In navolging van het 

Zuid-Afrikaanse Kairos Document uit 1985 (waarin alle kerken ter wereld werden opgeroepen 

om mee een einde te maken aan de apartheid in Zuid-Afrika) gingen Palestijnse kerkleiders 

en theologen, geestelijken en leken een eigen verklaring opstellen. Het Griekse woord ‘kairos’ 

betekent: ‘het juiste moment’, wat erop duidt dat het beslissende moment om te handelen 

gekomen is.  

De eerste Kairos Palestine verklaring werd gepubliceerd in december 2009, getiteld ‘Uur van 

de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’. Het 

was het werk van een uitgebreide oecumenische werkgroep, die ook werd bijgestaan door 

leden van de Zuid-Afrikaanse Kairos werkgroep. De verklaring werd onderschreven door de 

kerkleiders van de verschillende christelijke denominaties in Palestina (Grieks-orthodox, 

Armeens-orthodox, Syrisch-orthodox, Rooms-katholiek, Grieks-katholiek of melkitisch, 
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Armeens-katholiek, Syrisch-katholiek, koptisch, Ethiopisch, maronitisch, anglicaans, 

lutheraans). Sindsdien wordt jaarlijks een internationale Kairos Palestine conferentie 

georganiseerd om te reflecteren op de politieke en religieuze situatie. 

Zo kwamen in november 2025 in Bethlehem 140 Palestijnen en 160 internationale 

aanwezigen uit 23 verschillende landen samen. De genocidale oorlog en de explosie van 

Israëlisch geweld (door het leger en de kolonisten) in de Westelijke Jordaanoever vormden 

de aanleiding. Op 14 november 2025 publiceerde Kairos Palestine een hernieuwde oproep 

aan christenen, kerken en christelijke organisaties wereldwijd. Het theologische uitgangspunt 

van het document is dat God geen God van onderdrukking maar van bevrijding is. En dat elke 

theologie die de bezetting en ongelijkheid legitimeert bijgevolg onchristelijk is. 

Een Palestijnse christelijke stem 

De meeste Palestijnen zijn, zoals geweten is, moslim. Bijzonder is dat het initiatief voor de 

Kairos Palestine beweging vanuit de piepkleine minderheid van Palestijnse christenen komt. 

Het duurde enkele decennia voor zij hun stem lieten horen. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Vooreerst was er de Nakba (Arabisch voor ‘catastrofe’) van 1947-1949 die de Palestijnse 

samenleving totaal ontwrichtte. Het thuisland Palestina bestaat sindsdien niet meer, 78 

procent ervan kwam onder de staat Israël. Wanneer in 1949 de wapenstilstand wordt 

getekend, zijn zowat 15.000 Palestijnen gedood, 530 Palestijnse dorpen van de kaart geveegd 

en 750.000 Palestijnen verdreven. Tot op vandaag leeft een deel daarvan ontheemd in de 

nieuwe staat Israël en een ander deel in vluchtelingenkampen in Gaza, de Westelijke 

Jordaanoever of in buurlanden zoals Libanon en Syrië. Israël maakte het de ontheemde 

Palestijnen onmogelijk om naar hun huizen terug te keren, hun bezittingen en eigendommen 

werden geconfisqueerd. De humanitaire catastrofe was enorm, de trauma’s bijzonder groot. 

De kerkelijke verantwoordelijken hielden zich toen vooral bezig met het lenigen van de 

noden.   

De meeste leden van de kerkelijke hiërarchie waren bovendien van buitenlandse afkomst. Pas 

eind de jaren zeventig kwam er een verschuiving. Joseph Raya, Elias Chacour, Fayek Haddad 

en Daoud Haddad waren protagonisten van wat we nu een ‘contextuele Palestijnse theologie’ 

zouden noemen. In theologie en pastorale praktijk werd de historische, sociale, culturele en 

politieke situatie meegenomen: om de Bijbel te (her)interpreteren en om te luisteren naar de 

noden van de gemeenschap. Wanneer in 1988 Michel Sabbah de eerste Palestijnse Latijnse 

(of katholieke) patriarch van Jeruzalem wordt, krijgen voor de allereerste keer drie kerkelijke 

denominaties een eigen Palestijnse kerkleider.  

De ervaringen rond de Eerste Intifada (Palestijnse opstand van 1987-1993) hebben het proces 

van uitwerken van een eigen Palestijnse theologie versneld en verdiept. Gezien de context 

van onderdrukking kon het niet anders dan een variant van een bevrijdingstheologie worden. 

Een fundamentele bijdrage in de ontwikkeling daarvan kwam van de anglicaanse priester 

Naim Stifan Ateek. Een jaar na de publicatie van zijn eerste boek ‘Justice and only Justice. A 

Palestinian Theology of Liberation’ (1989) werd in Jeruzalem de eerste conferentie over een 

Palestijnse bevrijdingstheologie gehouden. In 1992 werd het Sabeelcentrum opgericht. De 

Latijnse patriarch Michel Sabbah vervulde daarin een sleutelrol. Doelstellingen van het 
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centrum zijn het streven naar eenheid en 

samenwerking tussen christenen van de 

verschillende denominaties, de dialoog 

met moslims en het werken aan een 

rechtvaardige vrede. Het centrum is 

ondertussen ook internationaal 

vertegenwoordigd met afdelingen 

(onder de naam Friends of Sabeel) in 

Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, 

Nederland, Noorwegen, Zweden, het 

Verenigd Koninkrijk en de VS. De Kairos 

documenten zijn een uitvloeisel van de 

werking van het Sabeelcentrum. 

 

Genocide, kolonisering en etnische 

zuivering 

Het nieuwe document van Kairos 

Palestine beschrijft en analyseert de 

situatie in Palestina in heldere, rake 

bewoordingen. Na verschillende jaren 

van studie over de Palestijnse kwestie 

kom ik tot exact dezelfde conclusies. Ik 

beperk me hier tot een vijftal belangrijke 

punten: 

1° De ‘condition humaine’ van de 

hedendaagse Palestijn is de Nakba die 

alle aspecten van het leven doordringt, 

van de geboorte tot de dood. In 

tegenstelling tot de Holocaust gaat de 

Palestijnse Nakba nog steeds door. Er is 

de historische Nakba en de ‘ongoing 

Nakba’ die zich vandaag uit in onderdrukking, racisme, etnische zuivering, apartheid en 

genocide.  

2° Het narratief over de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël is geen historisch objectief 

maar ideologisch gekleurd narratief. Het zionistische discours is - ook in het Westen - 

dominant geworden. (Het zionisme is een politieke beweging en ideologie die de oprichting 

van een Joodse staat op het grondgebied van Palestina nastreeft. ‘Zion’ verwijst naar de berg 

Sion bij Jeruzalem.) Ik vergelijk het vaak met de manier waarop we spreken over Columbus 

en de ‘ontdekking’ van Amerika, en over ‘de strijd tussen cowboys en indianen’. Die 

geschiedenis beschrijven we nu als vestigingskolonialisme en genocide op de oorspronkelijke 

bevolking. Ooit vonden we dit doodnormaal, maar vandaag veroordelen we deze praktijken 

Kunnen we spreken van een conflict tussen Israël 

en de Palestijnen? 

Kairos Palestine II verwerpt het concept ‘conflict’. 

Deze term verbloemt de werkelijkheid, net zoals 

wanneer men zou spreken over een conflict tussen 

Oekraïne en Rusland. Het verhult wie onderdrukker 

en onderdrukte, dader en slachtoffer is. In het geval 

van Oekraïne laat je na om te benoemen dat het 

gaat om een Russische invasie, in het geval van 

Palestina dat het gaat om een zionistische 

kolonisatie en een etnische zuivering (en 

genocide). In het geval van Oekraïne begon de 

invasie ook niet pas in 2022, maar had die al een 

voorgeschiedenis in 2014. In het geval van 

Palestina begon het ‘conflict’ ook niet op 7 oktober 

2023 of met de Israëlische militaire bezetting van 

1967, maar moeten we de oorsprong bij het 

ontstaan van het zionisme eind 19de eeuw en de 

Balfourverklaring (1917) zoeken.  

Vreemd genoeg ziet men in Europa alleen Rusland 

als agressor en Israël niet, neemt men sancties 

tegen Rusland conform de verplichtingen inzake 

het internationaal recht, maar heeft men nog geen 

enkele VN-resolutie inzake Israël afgedwongen. 

Van twee maten en twee gewichten gesproken. De 

verhoudingen zijn bijzonder asymmetrisch en de 

rollen worden steeds omgedraaid. Niet Israël wordt 

in zijn voortbestaan bedreigd, maar het Palestijnse 

volk in zijn eigen thuisland. De Palestijnen hebben 

recht op dezelfde rechten, maar Israël heeft nu 

volledige controle ‘from the river to the sea’ en de 

Nakba gaat gewoon door. De term ‘conflict’ wordt 

best niet los van die bredere context gebruikt. 
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vanuit de mensenrechten en het internationaal recht. Wat de autochtone bevolking van 

Palestina echter al meer dan honderd jaar meemaakt, is de stelselmatige inbezitneming van 

hun thuisland. Die is een onvermijdelijk gevolg van het zionistische vestigingskolonialisme dat 

gebaseerd is op Joodse suprematie en gepaard gaat met etnische zuivering en nu ook 

genocide. Deze ongemakkelijke waarheid weigeren velen in de westerse wereld te erkennen. 

We hanteren een dubbele moraal en handelen hypocriet als het over Israël gaat. 

3° Voor zionistische Joden is een niet-zionistische Jood geen echte Jood, en een 

antizionistische Jood zelfs een nestbevuiler. De staat Israël vervult een essentiële rol in de 

Joodse identiteit en heeft van het zionisme een politiek-nationalistische ideologie gemaakt. 

Meer zelfs: er is sprake van een etnocratie, en sinds de basiswet op de natiestaat van 2018 

(Israël heeft geen grondwet) van een apartheidsstaat. Als Jood hoor je achter (de staat) Israël 

te staan. Zo ontstaat een gelijkstelling tussen Jood zijn en zionist zijn en pro-Israël zijn. Het 

resultaat daarvan is een gelijkschakeling van antizionisme en antisemitisme. Opkomen voor 

Palestijnse rechten en voor de erkenning van de Nakba - wat regelrecht ingaat tegen de 

verdergaande zionistische kolonisatie en de gevoerde Israëlische politiek - wordt dan gelabeld 

als antisemitisch. Hoewel het zionisme zich in het Jodendom mainstream wist te maken, 

ontstaan steeds meer Joodse groepen die zich ertegen afzetten. 

4° In wezen gaat het in de kwestie Israël-Palestina om een territoriale kwestie. Twee volkeren 

maken aanspraak op hetzelfde thuisland. De Palestijnen - die er al woonden - en Joden - die 

Palestina claimen als een thuisland waarnaar ze terugkeren, alhoewel ze wereldwijd verspreid 

leven in landen waar ze staatsburger zijn. Het zionisme heeft van dit grondconflict een 

religieus conflict gemaakt. In de literatuur spreekt men van ‘theopolitics’: een politieke 

ideologie met in dit geval een bepaalde Bijbelse theologie als legitimering. Merk bijvoorbeeld 

op hoe David Ben Goerion de Joodse staat ‘Israël’ noemde (naar het Bijbelse Israël), hoe men 

de annexatie van Jeruzalem opeiste als ondeelbare hoofdstad van het Joodse volk en de 

Westelijke Jordaanoever als Judea en Samaria. Het zionisme doet aan politiek met de Bijbel 

in de hand en weeft er een heel narratief van het Beloofde Land rond. Een groot deel van het 

judaïsme is overstag gegaan en heeft zich tot het zionisme bekeerd. Dat zionisme neemt ook 

extremistische proporties aan. In Israël heeft het islamitische jihadisme zijn joodse pendant 

in het messiaanse zionisme, een aspect dat in de westerse media zelden belicht wordt. 

(Messiaans zionisme betekent dat de oprichting van de staat Israël en de toe-eigening van het 

land als een opstap naar een messiaanse verlossing worden gezien.) Wie de genocidaire 

trekjes van dat messiaanse zionisme wil leren kennen, moet gewoon eens luisteren naar wat 

minister Bezalel Smotrich allemaal zegt over de Palestijnen. Eén van zijn uitspraken is: “Er 

bestaat niet zoiets als het Palestijnse volk.” Messiaanse zionisten willen de klus klaren waarin 

het seculiere zionisme tot nu toe gefaald heeft: de vernietiging van het Palestijnse volk en de 

vestiging van een Groot-Israël dat identiek is aan het land zoals in de Bijbel beschreven. 

Grondleggers van het nationalistische religieuze messianisme waren rabbi Avraham Yitzhak 

HaCohen Kook (1865-1935) en zijn zoon rabbi Tzvi Yehuda Kook (1891-1982). Volgens hen is 

Israël-Palestina op grond van de halacha (de rabbijnse wetgeving) het eeuwige bezit van het 

Joodse volk alleen en zijn de Palestijnen inwonende vreemdelingen. Tzvi Yehuda Kook is de 

ideologische vader van de kolonistenbeweging Goesj Emoenim. Een extremistische uitloper 



   

 

  29 

 

van het ‘Kookisme’ is de Hilltop Youth. Deze kolonisten terroriseren Palestijnse dorpen om de 

bewoners te verjagen. In 2015 staken ze een huis in brand terwijl er een 18 maanden oude 

baby lag te slapen. Het kind werd levend verbrand. Messiaanse zionisten zijn niet meer alleen 

actief in de Westelijke Jordaanoever, maar ook in gemengde steden in Israël: bijvoorbeeld in 

Acre (Akko), Haifa, Jaffa, al-Lidd (Lod) en ar-Ramleh (Ramla).  

5° Het probleem van het christelijke zionisme wordt zwaar onderschat, zowel de rol die het 

speelde in de geschiedenis als zijn rol vandaag. Het christelijke zionisme ligt mee aan de basis 

van de zionistische kolonisatie van Palestina en het heeft ook vandaag enorme politieke (en 

financiële) invloed. In de VS alleen al gaat het om miljoenen evangelische christenen die in de 

politiek van de staat Israël de hand van God zien en de vervulling van de eschatologische 

beloften. In december 2025 maakten meer dan 1.000 Amerikaanse evangelische pastores een 

pelgrimage naar Israël, georganiseerd door Friends of Zion en in samenwerking met het 

Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De delegatie werd ook ontvangen door de 

Israëlische president Isaac Herzog. De Amerikaanse ambassadeur in Israël - Mike Huckabee, 

een baptistenpredikant - sprak de delegatie toe: “Moge het vuur van God in jullie beenderen 

branden zodat ze pro-Bijbel en daarom pro-Israël mogen zijn.” Mike Evans - stichter van de 

Friends of Zion Heritage Centre in Jeruzalem, vertrouweling van Donald Trump en vriend van 

Netanyahu - vertelde aan Fox News Digital dat deze 1.000 pastores tientallen miljoenen 

Amerikanen vertegenwoordigen. Deelnemer pastor Mike Atkins verklaarde: “Met de 

pelgrimage willen we de eenheid demonstreren, de eenheid tussen evangelische christelijke 

leiders in Amerika, Israël en het Joodse volk.” Christelijke zionisten en joodse religieuze 

zionisten delen dezelfde overtuiging dat het Gods wil is dat Israël-Palestina alleen de Joden 

toekomt en dat de Joden naar Israël moeten terugkeren. Ter illustratie daarvan: Christenen 

voor Israël Nederland roept op om te doneren voor hun project ‘Breng de Joden thuis’. 

Is een tweestatenoplossing realiseerbaar en wenselijk?  

Op de eerste plaats vind ik dat het aan de Palestijnen zelf toekomt om hun zelfbeschikking 

vorm te geven. Tot nu is er altijd over hun hoofden heen beslist. In België zouden we ook niet 

toestaan dat anderen beslissen hoe onze samenleving eruit moet zien. Ten tweede is er de 

vraag of je een rechtvaardige oplossing beoogt. Indien wel, dan moeten minstens de VN-

resoluties uitgevoerd worden. Zo kom ik tot een derde punt. 

Wie de feiten op het terrein bekijkt - het politieke klimaat in Israël en de onvoorwaardelijke 

steun van de VS, Duitsland en zoveel andere landen die hun internationaalrechtelijke 

verplichtingen niet eens nakomen - moet beseffen dat het voorstel van de 

tweestatenoplossing een leugen en een illusie is. Voor een leefbare Palestijnse staat moeten 

heel veel voorwaarden vervuld worden. Hoe wil men omgaan met de Israëlische 

nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en met Oost-Jeruzalem dat al geannexeerd is? 

Hoe zal men de Muur die het Internationaal Gerechtshof heeft veroordeeld weer uit het 

Palestijns gebied verwijderen? Hoe zal men Israël dwingen om de waterbronnen en zoveel 

andere natuurlijke rijkdommen die het heeft geconfisqueerd weer in Palestijnse handen te 

geven? Wat met de wederopbouw van Gaza? Wat met de duizenden Palestijnse politieke 

gevangenen? En áls er al ooit een Palestijnse staat zou komen naast Israël, biedt deze geen 

uitkomst voor de 20 procent Palestijnen in Israël zelf. Israël zelf blijft dan nog steeds een 
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etnocratie die de rechten van Palestijnen schendt en die de Golanhoogte en delen van 

Libanon en Syrië bezet.  

Om een uitkomst te vinden in de kwestie Israël-Palestina en vrede te bewerkstelligen, is een 

meer omvattende oplossing nodig. Ik treed het Kairosdocument bij dat stelt dat de kern van 

het probleem de zionistische staat is. Met zo’n standpunt word je beschuldigd van 

antisemitisme omdat je het bestaansrecht van Israël zou ontkennen. Waartegen ik gekant 

ben, is niet het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk noch de joodse godsdienst. Ik ben 

tegen een politieke ideologie die zich manifesteert als een etnocratisch systeem, zich baseert 

op vestigingskolonialisme en verantwoordelijk is voor de etnische zuivering van Palestina. De 

steun van machtige landen zorgt ervoor dat Israëls machtspositie stelselmatig verder 

opschuift. Een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie is wegens de huidige 

geopolitieke situatie voorlopig onbereikbaar. Zonder externe interventie komt die er ook 

nooit. 

Misschien is het daarom net zo belangrijk dat alle steun gegeven wordt aan de groepen in 

zowel Israël als Palestina die werken aan een geweldloze oplossing, een rechtvaardige vrede 

en verzoening. Zij houden de vlam van de hoop brandend en leven een alternatief voor. Hun 

stem moet versterkt worden. Al deze groepen samen vormen momenteel zo’n kleine 

minderheid dat ze niet voor een ommekeer kunnen zorgen in de Israëlische samenleving. De 

Israëlische politiek en zionistische mindset verhinderen elke oplossing. Daarom zijn sancties 

en boycots de enige oplossing om de druk te verhogen. Op dit ogenblik wordt het 

internationaal recht begraven. Zelfs rechters van het Internationaal Strafhof die leden van de 

Israëlische regering willen vervolgen en daarvoor gesanctioneerd worden door de VS, worden 

niet meer beschermd. BDS (de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging) is niet 

antisemitisch. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich daar op 11 juni 2020 

duidelijk over uit naar aanleiding van de zaak Baldassi. 

Christendom dreigt te verdwijnen uit Palestina: het is nú tijd voor actie 

Het Kairos-document windt er geen doekjes om: het voortduren van de Nakba is een 

existentieel probleem voor de christelijke minderheid. Is het niet schrijnend dat we zozeer 

vervreemd zijn van onze eigen christelijke oorsprong dat we de christelijke gemeenschappen 

in de steek laten op de plek waar het christendom begonnen is? De christelijke aanwezigheid 

zakt naar minder dan 1 procent. Voor de Nakba was dat nog 12,5 procent. 

Ik heb het gehad met (politieke en) kerkelijke verklaringen die enkel een ‘diepe bezorgdheid’ 

uitdrukken, zoals de verklaring van de Belgische bisschoppenconferentie van 15 januari 2025: 

“De Belgische bisschoppen zijn diep bezorgd over de gebeurtenissen in Israël en Palestina”. 

Een schuldcomplex over het eeuwenlange kerkelijke antisemitisme enerzijds en een oprecht 

engagement voor de joods-christelijke dialoog anderzijds zorgen in een context van genocide 

voor een onhoudbare situatie van schuldig verzuim. Verklaringen en oproepen volstaan niet 

meer. 

Ik kan de frustratie van de Palestijnse christenen, kerkleiders en theologen begrijpen. Onze 

theologische taal staat ver af van hun dagelijkse realiteit en onze veroordeling van de 

Israëlische politiek is steeds omfloerst. Het is nú tijd voor actie. Maar hoe kunnen we concreet 
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de christelijke gemeenschappen (en de Palestijnse bevolking in het algemeen) uit hun 

isolement halen en ondersteunen? 

Een van onze prioriteiten is ingaan tegen het christelijke zionisme. Dit is een aberratie van 

wat christendom is en een even grote bedreiging als het joodse zionisme. Het joodse en het 

christelijke zionisme hebben altijd al beroep gedaan op de Bijbel om de zionistische ideologie 

te legitimeren. Het is weerzinwekkend hoe Bijbelse theologie wordt gebruikt als wapen in de 

oorlog in Gaza. Mitri Raheb - een Palestijnse lutherse theoloog, oprichter en leider van de Dar 

al-Kalima University in Bethlehem - bepleit al langer een dekolonisatie van Bijbelse concepten 

zoals Beloofde Land, uitverkiezing en uitverkoren volk. Tegelijk verzet hij zich tegen een 

vergeestelijking of spiritualisering van de Bijbel alsof de Palestijnse context er niet toe doet. 

[Mitri Raheb, Decolonizing Palestine: The Land, The People, The Bible, Orbis Books, 2023.] 

Munther Isaac is ook een Palestijnse lutherse theoloog, en directeur van de Christ at the 

Checkpoint Conference en decaan van het Bethlehem Bible College. De laatste jaren zoekt hij 

steeds meer de openbaarheid op met speeches, conferenties, preken, boeken en acties om 

de situatie van de Palestijnen, de christenen in het bijzonder, onder de aandacht te brengen 

en op te roepen tot wereldwijde solidariteit. Viraal gingen ook de beelden van zijn kerststal: 

‘Christ in the rubble’, het kind Jezus te midden van het puin. [Munther Isaac, Christ in the 

Rubble: Faith, the Bible and the Genocide in Gaza, Eerdmans, 2025.] Hij is bijzonder 

verontwaardigd over de houding van westerse christelijk-zionistische kerken die de etnische 

zuivering en apartheid van de Palestijnse bevolking goedpraten en mee in de hand werken. 

We moeten ook dringend onze retoriek aanpassen, de realiteit durven benoemen zoals Kairos 

II dat doet. Het gaat om kolonisatie, etnische zuivering, apartheid en genocide. Het is geen 

religieus ‘conflict’ maar alles draait om het behoud van het thuisland, het recht op 

zelfbeschikking, de strijd voor een rechtvaardige vrede, verzet tegen ontmenselijking en 

uitwissing. In de lijn van Kairos II moet elk geweld benoemd en veroordeeld worden. En er 

moet naar gehandeld worden. De onderdrukkende systemen moeten aangeklaagd worden in 

de lijn van de uitspraken en resoluties van de VN-instellingen zoals de Mensenrechtenraad, 

het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof en de Algemene Vergadering. 

We moeten werk durven maken van de acties waar de christelijke gemeenschappen in 

Palestina om vragen. Zij weten immers best wat ze nodig hebben. We zouden een actieplan 

kunnen opstellen met acties op de verschillende niveaus (op lokaal en parochiaal vlak, de 

verschillende beleidsniveaus, in de verschillende bewegingen). Ook symbolische acties 

kunnen helpen het geweten van de wereld wakker te houden. De hongerwakes in Brussel, 

Gent, Brugge, Ieper, Leuven, Diest en Antwerpen waren in dat verband heel betekenisvol.  

Een ideologie van suprematie en racisme wordt voor een samenleving een dodelijke kwaal 

als ze in een nationalistische politiek wordt gegoten. Dat zien we in Israël-Palestina: in een 

mum van tijd leidt het tot polarisering en uitholling van de democratie. Die funeste krachten 

zien we ook in onze eigen samenleving aan het werk. Christenen moeten een tegenstroom 

vormen: verbinding maken met wie wordt buitengesloten, inclusie creëren waar 

verdeeldheid wordt gezaaid, ontmenselijkende taal aanklagen, niet aan de zijlijn maar op de 

barricaden gaan staan voor wie het moeilijk heeft. We moeten weigeren in te gaan op 

haatspraak en provocaties, maar tegelijk klare taal spreken. De roep van Palestijnse 
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christenen is geen roep om haat, geen roep om geweld. Het is een roep om bevrijding van het 

onrecht. 

Geert Vervaele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is een voorpublicatie en uitgebreidere versie van een artikel dat zal verschijnen in 

Kerkplein, magazine van het bisdom Gent (Jg 34-1 - maart 2026). 
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4. Boekentips  

 

Deze lijst biedt slechts een grip uit de veelheid aan literatuur die rond het onderwerp Israël-

Palestina werd geschreven. Ze is bedoeld voor wie graag enkele tips krijgt om verder te lezen 

over de algemene situatie, non-fictie en fictie, en/of over de rol van religie in de kwestie.  

 

I. Algemene werken: 

 

• Francesca Albanese, Wanneer de wereld slaapt (Atlas Contact, 2025) 

Een absoluut noodzakelijk pleidooi van de VN-rapporteur voor de mensenrechten in de 

Palestijnse gebieden. Aan de hand van 10 diepmenselijke verhalen brengt Albanese de 

systematische onderdrukking van de Palestijnen en de genocide in Gaza in kaart. (Op 2 

april 2026 zullen UA, UGent en VUB gezamenlijk een eredoctoraat uitreiken aan de VN-

rapporteur. Het is een primeur in Vlaanderen: nooit eerder kenden drie universiteiten 

samen een eredoctoraat toe.) 

• Martijn Lauwers, De schande van Gaza. Een genocide voor het oog van de wereld 

(EPO, 2025)  

Een sterk gedocumenteerd en vooral ook sterk geëngageerd verhaal geschreven vanuit 

persoonlijke ervaringen. Met een woord vooraf door Brigitte Herremans. 

• Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem, Gaza. Een geschiedenis van 

kolonisatie (EPO, 2024) 

De aanval van Hamas op 7 oktober 2023 kwam niet uit de lucht vallen. Het boek geeft al 

bij al beknopt, maar toch gedetailleerd genoeg de geschiedenis van de Palestijnse 

tragedie. 

• Koert Debeuf, Wat je moet weten om het Midden-Oosten te begrijpen (De Bezige Bij, 

2025) 

De situatie in het Midden-Oosten wordt met de dag complexer. Bondig en toegankelijk 

legt de auteur alles uit wat je moet weten om het Midden-Oosten te begrijpen. 

• Rashid Khalidi, De honderdjarige oorlog van Palestina. Een geschiedenis van 

kolonialisme en verzet (De Bezige Bij, 2023) 

Door de geschiedenis op een heldere manier in kaart te brengen vanuit Palestijns 

perspectief, geeft dit boek een nieuwe kijk op een conflict dat tot op heden voortduurt. 

De auteur schetst het patroon van een oorlog tegen de Palestijnen: van de 

Balfourverklaring in 1917 tot de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948, de Israëlische 

invasie van Libanon in 1982 en het steeds weer falende vredesproces. Ook de fouten van 
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Palestijnse leiders en de opkomst van nationalistische bewegingen aan beide kanten 

worden grondig belicht.  

• Pankaj Mishra, De wereld na Gaza (Atlas Contact, 2025) 

Lange tijd was de Holocaust het morele ijkpunt van de wereld. Althans, in het Westen. In 

de rest van de wereld was de dekolonisatie het belangrijkste referentiekader van de 

vorige eeuw. Als je de recente gebeurtenissen in Gaza vanuit deze twee perspectieven 

beschouwt, welke morele inzichten levert dat op? Mishra beantwoordt fundamentele 

vragen of sommige levens er meer toe doen dan andere, welk lijden het verdient 

herinnerd te worden en waarom radicaal-rechts op winst staat in het Westen. ‘De wereld 

na Gaza’ is een essentiële morele gids tot verleden, heden en toekomst. 

• Maurits de Bruijn, Geweten. Over Israël en Palestina (Das Mag Uitgevers, 2025) 

Terwijl de Israëlische bommen op Gaza neerdalen, ontvangt de Joodse schrijver Maurits 

de Bruijn een uitnodiging van een ngo om naar Israël en Palestina te reizen. Ondanks zijn 

twijfels kruipt hij achter zijn veilige maar kritische toetsenbord vandaan en komt hij oog 

in oog te staan met Palestijnen die onder de Israëlische bezetting leven. Wat leert hij over 

zijn persoonlijke geschiedenis? En hoe legt hij dit uit aan zijn Joodse grootouders die 

werden vermoord in het vernietigingskamp Sobibór? 

• Willem Staes, Vuurland. Langs de frontlijnen van het Midden-Oosten (Ertsberg, 

2025)  

Midden-Oostenkenner Willem Staes reist in Vuurland door Palestina, Libanon, Israël en 

Syrië. Hij brengt de gruwelijke gevolgen van de oorlog in kaart en vertelt het verhaal van 

gewone Palestijnen, Libanezen, Israëli’s en Syriërs, gezien door hun ogen en vanuit hun 

perspectief. Tijdens zijn tocht door de regio gaat hij op zoek naar empathie en 

medemenselijkheid. 

• Inge Vrancken, Het land van valse beloften. Wat zijn de oorzaken van het conflict 

tussen Israëli’s en Palestijnen en hoe krijgen we dit nog opgelost? (Borgerhoff & 

Lamberigts, 2025) 

Na de Hamas-aanslag van 7 oktober 2023 bestookt Israël onophoudelijk het Palestijnse 

gebied Gaza. Maar het conflict tussen Israëli's en Palestijnen duurt natuurlijk al veel 

langer. De essentie van het probleem blijft de bezetting van de Westelijke Jordaanoever 

door Israël, en verder zoveel valse beloften die niet werden nagekomen. VRT-journaliste 

Inge Vrancken brengt klaarheid in deze schier onoplosbare kwestie.  

 

Twee anderstalige standaardwerken: 

• Ilan Pappe, A History of Modern Palestine (Cambridge University Press, 2023) 

Een wetenschappelijk volledig en grondig overzicht van de geschiedenis van Palestina van 

de hand van de Israëlische historicus en politiek wetenschapper Ilan Pappe. Hij is 
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hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk en 

directeur van het European Centre for Palestine Studies. Hij was werkzaam aan de 

Universiteit van Haïfa, maar verliet in 2007 Israël na aanhoudende lastercampagnes en 

(doods)bedreigingen.  

• Nur Masalha, The Bible and Zionism. Invented Traditions, Archeology and Post-

Colonialism in Palestine-Israel (Zedbooks, 2008) 

Nur Masalha is een prominente Palestijnse academicus, historicus en auteur. Zijn werk 

richt zich op de geschiedenis, politiek en theologie van Palestina, zoals de Palestijnse 

Nakba, het zionisme en de bevrijdingstheologie. Hij maakt deel uit van het Centre for 

Palestine Studies aan de School of Oriental and African Studies University of London en 

hoofdredacteur van het tijdschrift Journal of Holy Land and Palestine Studies. 

 

II. Romans 

 

• Adania Shibli, Een klein detail (Kopernik, 2023 Nederlandse vertaling) 

In amper 127 pagina’s toont Adania Shibli op meesterlijke wijze hoe bezetting werkt. Haar 

novelle valt uiteen in twee delen. Eerst neemt ze ons mee naar gebeurtenissen die zich 

afspelen in 1949 in de Negevwoestijn. Een Israëlisch bataljon ontvoert nabij de Egyptische 

grens een bedoeïenenmeisje. Ze verkrachten en vermoorden haar. Meer dan vijftig jaar 

later ontdekt een Palestijnse vrouw in de Westelijke Jordaanoever in een krantenartikel 

een klein detail: de datum van de wrede feiten valt exact samen met de datum van haar 

vijfentwintigste verjaardag. Het wordt de aanleiding voor een obsessieve zoektocht om 

de ware toedracht te achterhalen. Maar daarvoor moet ze door de Westelijke 

Jordaanoever en Israël reizen. Klein detail: Haaretz onthulde de feiten in november 2003 

op basis van gedeclasseerde legerdocumenten: Chris McGreal, Israel learns of a hidden 

shame in its early years. Soldiers raped and killed Bedouin girl in de Negev, 4 nov. 2003.  

• Isabella Hammad, Geest komt op (Ambo/Anthos, 2023) 

Sonia en Haneen zijn twee Palestijnse zussen. Sonia woont in Londen en is actrice. Na een 

dramatisch verlopen affaire gaat Sonia haar zus in Haifa opzoeken. Daar ontmoet ze de 

Palestijnse regisseur Mariam die in de Westelijke Jordaanoever werkt aan een actuele 

uitvoering van Hamlet. Ze raakt betrokken bij de repetities en brengt zo steeds meer tijd 

door in Ramallah. Naarmate de première nadert, wordt duidelijk welke obstakels de 

Palestijnse acteurs aan deze kant van de Muur moeten overwinnen. 

• Mahmoud Jouda, Een tuin voor verloren benen (Uitgeverij Jurgen Maas, 2024 

Nederlandse vertaling) 

In 2018-2019 demonstreerden duizenden inwoners van de Gazastrook elke vrijdag aan 

het afscheidingshek op de grens met Israël: ‘de Mars van de Terugkeer’. Met de wekelijkse 

protesten eisten ze ‘het recht op terugkeer’ (vastgelegd in de VN-resolutie 194) naar de 
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dorpen en steden waaruit ze tussen 1947 en 1949 (de Nakba) zijn verdreven. Het 

Israëlische leger liet dit niet gebeuren: 183 van de 189 gedode Palestijnen en 6.106 van 

de meer dan 23 duizend gewonden werden met scherpe munitie neergeschoten. 

Sindsdien wordt het straatbeeld in Gaza bepaald door mannen en vrouwen op krukken en 

in rolstoelen. In zijn roman zoekt Mahmoud Jouda enkele gehandicapten op. Het resultaat 

is een indringend verhaal van een vergeten episode uit de recente geschiedenis van Gaza 

die voorafging aan de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Sinds de genocide in Gaza is 

het aantal verminkten nog drastisch toegenomen. 

• Nathan Thrall, Een dag uit het leven van Abed Salama (Cossee, 2024) 

Deze non-fictie roman gaat over de zoektocht van een Palestijnse vader naar zijn zoon. 

Op een drukke weg vlak buiten Jeruzalem komt een schoolbus vol kinderen in botsing met 

een vrachtwagen. In de daaropvolgende chaos worden de kinderen naar verschillende 

ziekenhuizen gebracht en raken sommigen vermist. Een van de vaders, Abed Salama, 

probeert zijn zoon te vinden maar raakt verstrikt in een bureaucratisch doolhof. Hij kan 

Jeruzalem niet in vanwege militaire controleposten en omdat hij niet de vereiste 

identiteitspapieren heeft. Aan de hand van dit verhaal schetst Nathan Thrall een scherpe 

analyse en tegelijk een erg menselijk portret van de Israëlisch-Palestijnse strijd. De auteur 

is Joods-Amerikaans en woont in Jeruzalem. Hij won een Pulitzerprijs voor dit boek.  

• Colum McCann, Apeirogon (De Harmonie, 2020) 

Deze roman is gebaseerd op de onthutsende, waargebeurde verhalen van de Palestijnse 

Bassam Aramin en de Israëlische Rami Elhanan. Allebei worden ze geconfronteerd met 

het ergste dat een ouder kan overkomen: het verlies van een kind, door oorlogsgeweld. 

De veertienjarige Smadar Elhanan komt om bij een zelfmoordaanslag van Hamas. De 

tienjarige Abir Aramin sterft door een kogel van Israëlische soldaat. Colum McCann wisselt 

de verhalen van beide vaders af met flarden geschiedenis, geluiden, citaten en 

herinneringen. De auteur won verschillende prijzen voor dit boek.  

 

Twee dagboeken over de genocide in Gaza: 

• Sami al-Ajrami, De sleutels van het huis. Een dagboek uit Gaza (Ambo/Anthos, 2025) 

• Fatena Al-Ghorra, Uittocht naar Gaza. Brieven aan Lamar vanuit het Al-Quds-

ziekenhuis (Uitgeverij Jurgen Maas/EPO, 2024) 

 

III. Over de rol van religies 

 

• Geert Vervaele, Ik weiger te haten. De mechanismen die het antisemitisme 

veroorzaken en in stand houden (Kritak, 2023) 

Geert Vervaele ontrafelt in dit boek het ingewikkelde kluwen van echt en vermeend 

antisemitisme en de bewuste maar nefaste vermenging van antisemitisme, antizionisme 
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en kritiek op de staat Israël. Hij onderzoekt de oorzaken en de mechanismen die actueel 

antisemitisme veroorzaken. Eveneens analyseert hij de wijze waarop het 

label antisemitisme als wapen wordt ingezet om verzet tegen de politiek van Israël te doen 

verstommen. Het boek gaat ook in op de rol die religie en theologie spelen in het 

hedendaagse antisemitisme. Het biedt inzichten in antisemitisme en in de kwestie Israël-

Palestina, maar ook in de spiritualiteit om met deze kwesties om te gaan. 

In het boek komt ook de hetze rond de uitreiking van de titel van Ambassadeur voor de 

Vrede aan Brigitte Herremans aan bod. Deze was gepland in de Kazerne Dossin, maar 

moest uiteindelijk last minute uitwijken naar een andere locatie door de druk van een 

Joodse lobbygroep. Het boek gaat in op verschillende andere controversiële onderwerpen 

zoals de hetze tegen het carnaval in Aalst, maar ook de toenemende invloed van 

bewegingen als alt-right en Schild en Vrienden, of de etnische zuivering die plaats heeft in 

Palestina. 

• Joachim Yeshaya, Joden en moslims aan zet. Joods-islamitische ontmoetingen 

vroeger en nu (Pelckmans, 2023) 

Het boek behandelt veertien eeuwen joods-islamitische relaties (van 622 tot 2022) en 

plaatst ze niet alleen in hun historische, maar ook in hun maatschappelijke context. 

Daarmee doorbreekt Joachim Yeshaya de eenzijdige en negatieve beeldvorming die 

doorlopend gevoed en versterkt wordt door het Israëlisch-Palestijns conflict, dat in wezen 

politiek-territoriaal en niet religieus van aard is.  

• Munther Isaac, De andere kant van de muur. Een Palestijns perspectief (Uitgeverij 

Van Warven, 2023) 

Munther Isaac is een Palestijnse lutherse theoloog, directeur van de Christ at the 

Checkpoint Conference en decaan van het Bethlehem Bible College. De laatste jaren zoekt 

hij steeds meer de openbaarheid op met speeches, conferenties, preken, boeken en acties 

om de situatie van de Palestijnen, de christenen in het bijzonder, onder de aandacht te 

brengen en op te roepen tot wereldwijde solidariteit. Viraal gingen ook de beelden van 

zijn kerststal Christ in the rubble. [Recentste boek: Christ in the Rubble: Faith, the Bible 

and the Genocide in Gaza (William B. Eerdmans Publishing Company, 2025)] Hij is 

bijzonder verontwaardigd over de houding van westerse christelijke kerken die de 

etnische zuivering en apartheid van de Palestijnse bevolking goedpraten en mee in de 

hand werken. 

 

• Naim Stifan Ateek, A Palestinian Theology of Liberation. The Bible, Justice, and the 

Palestine-Israel Conflict (Orbis Books, 2017) 

De Palestijnse anglicaanse dominee Naim Stifan Ateek staat aan de wieg van de Palestijnse 

bevrijdingstheologie en hij is ook de stichter van het Sabeel Centrum in Jeruzalem. Dit 

boek biedt een prima kennismaking met de Palestijnse bevrijdingstheologie zoals hij die 

in de loop der jaren heeft ontwikkeld. 

• Mitri Raheb, Decolonizing Palestine: The Land, The People, The Bible (Orbis Books, 

2023) 
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Mitri Raheb is een Palestijnse lutherse theoloog, oprichter en leider van de Dar al-Kalima 

University in Bethlehem. Hij bepleit al langer een ‘dekolonisatie’ van Bijbelse concepten 

zoals ‘het Beloofde Land, het uitverkoren volk en de uitverkiezing. Tegelijk verzet hij zich 

tegen een vergeestelijking of spiritualisering van de Bijbel alsof de Palestijnse context er 

niet toe doet. In 2025 verscheen Mitri Raheb & Graham Mc Geoch (Eds), Theology after 

Gaza. A Global Anthology (Cascade Books, 2025). 

• Peter Beinart, Being Jewish after the Destruction of Gaza (Gardners, 2025) 

Peter Beinart is hoogleraar journalistiek en politieke wetenschappen aan de Craig 

Newmark Graduate School of Journalism van de City University of New York. Hij is 

columnist, journalist en politiek commentator. Volgens hem is één verhaal het jodendom 

gaan domineren, namelijk dat van vervolging en slachtofferschap. Veel aspecten van de 

rijke joodse religieuze traditie worden zo uitgewist. Nu in Gaza joodse teksten en 

geschiedenis worden misbruikt om een genocide te legitimeren, moet het jodendom een 

antwoord vinden op de vraag: wat betekent het om jood te zijn na de gruwelen in Gaza? 

• Mitri Raheb (Ed.), The Biblical Text in the Context of Occupation. Towards a new 

Hermeneutics of Liberation (Diyar Publisher Bethlehem 2012)  

Dit boek bevat 19 bijdragen van academici uit 16 verschillende landen. Het opent nieuwe 

wegen voor een hedendaagse theologie en is tegelijk relevant voor de Israëlisch-

Palestijnse kwestie. De 12de bijdrage gaat bijvoorbeeld over de theologie van het eerste 

Kairosdocument (2009), bijdrage 6 over: ‘Interpreting the Bible, Interpreting the World: 

Anglo-American Christian Zionism and Palestinian Christian Concerns’ en bijdrage 9 over: 

‘One Text, Many Meanings: Reading a non-Zionist Judaism from The Hebrew Bible’. 

• Shlomo Sand, The Invention of the Land of Israel. From Holy Land tot Homeland 

(Verso, 2012)  

De auteur is em. hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv. Het is niet 

verbazend dat zijn werk vooral kritiek kreeg vanuit zionistische hoek. Hij ‘deconstrueert’ 

immers de ingeburgerde mythes rond het beloofde land Israël als een mythe die vooral in 

de negentiende eeuw ontstaan is binnen het zionisme om het Midden-Oosten te 

koloniseren. 

• Ella Shohat, On the Arab-Jew, Palestine, and Other Displacements (Plutobooks, 2017) 

De auteur is hoogleraar Culturele Studies aan de New York University. Haar ouders 

emigreerden van Irak naar Israël, waar ze opgroeide als ‘Arabische Jood’ tot ze verhuisden 

naar de VS. Volgens haar zou zonder het zionisme het conflict tussen Joden en Arabieren 

wellicht niet ontstaan zijn. Joden in het Midden-Oosten deelden immers de oosterse en 

de Arabische cultuur en zetten zich er niet tegen af. 
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5. Stiltemoment met vredeslicht 

 

 

Uit de Tenach 

 

Jesaja 2:4 – De belofte van universele vrede  

"Hij zal rechtspreken tussen de volken en oordelen over machtige naties. Dan zullen zij hun 

zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 

ander volk het zwaard trekken, en zij zullen de oorlog niet meer leren." 

 

Jeremia 29:7 – De opdracht tot vrede in de diaspora  

"Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd, en bid ervoor tot de 

Eeuwige, want in haar vrede zult u vrede hebben." 

 

Micha 4:3-4 – Veiligheid en ontwapening  

"Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen 

volk zal tegen een ander volk het zwaard trekken, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar 

zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand 

hen opschrikt; want de mond van de Eeuwige, de Heer der heerscharen, heeft gesproken.” 

 

Malachi 2:10 - Broederlijkheid  

“Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij 

dan trouweloos tegen elkaar?" 
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Uit de Koran 

 

Ali-Imraan 3:64   

Zeg: “O Mensen van het Boek, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij 

geen ander aanbidden dan Allah en dat wij Hem geen deelgenoten toekennen. En dat wij 

elkaar niet als heren naast Allah plaatsen.”  

 

 

Uit Kairos Palestine II 

 

We leven in een nieuw tijdperk – een tijd waarin de macht altijd gelijk heeft en vrede wordt 

opgelegd door middel van militaire macht, in strijd met het internationaal recht en de 

uitspraken van legitieme internationale rechtbanken. Wij herbevestigen ons engagement 

voor de eerbiediging en het gezag van het internationaal recht, dat de mensenrechten en de 

wereldvrede tussen naties en volkeren garandeert. Dit moment in de geschiedenis van de 

mensheid vraagt om een op geloof gebaseerde houding – een houding die zonder 

compromissen of uitvluchten de waarheid spreekt tegen macht en tirannie.  

Vanuit het hart van pijn, genocide en ontheemding laten wij, de zonen en dochters van de 

eerste Kerk, de afstammelingen van de apostelen en de heiligen die in de eerste christelijke 

eeuwen leefden, van zij die dit land hebben bewerkt, de steden en dorpen hebben gebouwd 

en van het water hebben gedronken, deze roep horen, een profetische roep van 

standvastigheid. Wij verklaren ons engagement om ons in te zetten voor het welzijn van dit 

land en de hele mensheid op basis van onze gedeelde menselijkheid, tot de dag dat wij vrij in 

ons land leven, samen met alle inwoners van het land, in ware vrede en verzoening, 

gegrondvest op gerechtigheid en gelijkheid voor de hele schepping van God, waar genade en 

waarheid elkaar omhelzen, en gerechtigheid en vrede elkaar kussen (Psalm 85,10). 
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